De levende bibliotheek te gast in Sint-Niklaas

Beoordeel een boek niet
op zijn kaft, dat was het uit-
gangspunt van de Levende
Bibliotheek, het project waar-
mee de VVGG (Vlaamse
Vereniging voor Geestelijke
Gezondheidszorg) de boer
op ging bij Vlaamse bibliothe-
ken en andere publieke instel-
lingen.

Met dit project wil de VVGG
werken aan beeldvorming over
geestelijke gezondheid, want
die laat vaak te wensen over.
Met de Levende Bibliotheek
wil VVGG een realistisch
beeld scheppen van mensen
die kampen met ziekte, verlies,
mislukking. Het kan immers
iedereen overkomen.

VVGG zocht en vond onder
andere in Sint-Niklaas
partners om samen een
Levende Bibliotheek in te
richten. Naast de Bib stap-
ten ook Psychiatrisch Cen-
trum Sint Hiéronymus en
Ontmoetingshuis Zigzag in dit
project. Samen organiseerden
deze partners op drie woens-
dagnamiddagen in februari de
Levende Bibliotheek in de Bib
van Sint-Niklaas.

Eenvoudig was het niet om
bibliotheekbezoekers warm
te krijgen voor deze atypi-
sche activiteit. Maar eens het
ijs gebroken en mensen over-
tuigd om een levend boek te
‘lenen’, bleek het voor ieder-
een een aangename en ver-
rassende ervaring te zijn.

Deelnemer Eline vertelt:
“Ondanks het zware onder-
werp — de dame in kwestie
had een aantal zware depres-
sies achter de rug — was het
een heel aangenaam gesprek.
De vrouw was een goede ver-
teller die ook ruimte liet om
vragen te stellen. De lampjes

maakten het duidelijk aan
welke tafels de levende boe-
ken zaten en maakten het ook
erg gezellig. Voor herhaling
vatbaar!”

Ook schepen voor Cultuur
Annemie Charlier was onder
de indruk: “Mensen met psy-
chische problemen zijn ook
doodnormale mensen, maar
met een psychisch probleem,
net zoals een ander bijvoor-
beeld suikerziekte kan heb-
ben. Een zeer intrigerend pro-
ject, zowel qua titel als qua
formule, ook geschikt om op
andere locaties te doen, bijv.
voor laatstejaars op secun-
daire scholen?”

Voor de Bib was het alvast een
aangename ervaring. Als laag-
drempelige instelling was het
de ideale gastlocatie voor dit
project. Een meerwaarde was
de samenwerking met Sint
Hieronymus en Zigzag, die nu
ook de Bib van dichterbij heb-
ben leren kennen.

Een levend boek lenen (en
lezen), hoe gaat dat nu con-
creet? In bibliotheektermen:
het boek is de persoon die zijn
of haar ervaringen wil delen.
De lener is de bezoeker die
het boek wil lenen of inkijken.
De catalogus is de verzame-
ling van titels en achterflappen
van elk boek.

Naast een gewoon boek kun-
nen de bezoekers dus ook een
Levend Boek lenen. Meer zelfs,
men kan bij een kopje koffie
of thee luisteren naar het per-
soonlijke levensverhaal van het
levende boek. Een levensver-
haal dat vaak gaat over vallen
en weer opstaan, een verhaal
dat niet neergeschreven staat,
maar het daarom niet minder
waard is om gelezen te wor-
den. Een verhaal dat niet op

zijn kaft dient beoordeeld
te worden, maar wel op zijn
inhoud.
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