Gustaaf Janssens:

ZOGELEZEN

““Nu ik met pensioen ben, is er meer

‘leestijd’”

Welk boek ligt er nu op je nachtkastje?
Ik las zopas Les &mes grises van Philippe
Claudel: prachtig!

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje
blijven liggen?

Ik hou heel erg van de teksten en de liede-
ren van de Nederlandse dichter en essay-
ist Huub Oosterhuis. Hij toetst in zijn werk

Huub Oosterhuis.

het joods-christelijke visioen van gerech-
tigheid aan intermenselijke solidariteit en
aan inzicht in het eigen bestaan. Zijn tek-
sten zijn geschreven in een poétische taal
die probeert te verwoorden wat eigen-
lijk onzegbaar is. In 1967 was zijn Bid
om vrede voor mij een ontdekking. Eind
2013 verscheen Vriend voor het leven, een
zowel qua vorm als qua inhoud prachtig
boek dat ik binnen handbereik hou.

Welk boek ligt er al een tijdje op je te
wachten en waarom ben je er nog niet
aan begonnen?

Nogal wat boeken liggen te wachten:
Oorlogsdagboeken 1914-1918 van Virginie
Loveling; Het gevecht met Leviathan.
Een verhaal over de
politieke ordening
in Europa, 1815-1965
van Emile Lamberts;
Compartimenten van
vernietiging. Over
genocidale regimes
en hun daders van
Abram de Swaan; Los
misterios de Madrid
van Antonio Mufioz
Molina en Sangre y
honor, een histori-
sche roman over de
hertog van Alva door
Juan Carlos Losada. Altijd kwam er een
ander boek ‘voorkruipen’.

Welk boek ben je begonnen maar onmid-
dellijk gestopt en waarom?

Ik ben, denk ik, nog nooit met de lectuur
van een boek onmiddellijk gestopt. Wat
ik na enkele hoofdstukken heb wegge-
legd, is Slaapwandelaars, Hoe Europa in
1914 ten oorlog trok van Christopher Clark.
Boeiende, maar taaie lectuur. Misschien
was ik toen erg moe. Het boek krijgt zeker
nog een tweede kans.

Wat zijn je leesgewoontes? Lees je ook
digitaal? Hoe en waar lees je?

Ik lees eigenlijk overal waar en wanneer
het maar kan. ‘s Avonds vooral, ik werk nu
niet meer elke dag tot ’s avonds laat, maar

ook wanneer ik ergens moet wachten en
natuurlijk in de trein. Uiteraard lees ik veel
historische studies, met een lichte voor-
keur voor biografieén. Een en ander
hangt samen met mijn onderzoeks-
terrein als historicus: politiek en
religie in de Nederlanden in de 16e
eeuw en monarchie en politiek in
Belgié van 1831 tot 1958. Litteratuur
is lange tijd iets voor in de vakantie
geweest. Nu ik als archivaris met
pensioen ben, is er meer ‘leestijd’
gekomen. |k hou van de romans
van Hella Haasse, Cees Nooteboom,
José Saramago, Rosetta Loy, Mario
Vargas Llosa, Carlos Ruiz Zafén en
Chaim Potok. Literaire herinne-
ringen zoals die van Konstantin
Paustovski boeien mij. Memoires van
politici of van andere bekende perso-
nen lees ik zeer graag. Ten slotte zijn er
de gedichten van Pablo Neruda en van
Federico Garcia Lorca. Thuis heb ik altijd
ten minste één boek ‘in lezing’ en in mijn
boekentas zit er altijd iets voor onder-
wegd. Ik heb geen ‘elektronische leesplank’
(tablet) en ik voel mij niet aangetrokken
tot digitaal lezen. Natuurlijk raadpleeg ik
digitaal beschikbare publicaties en bron-
nen, maar dat is dan om er mee te werken.
Een boek lezen of een tekst bestuderen
doe ik ‘op papier’. Ik wil een boek in han-
den kunnen nemen, er in kunnen bladeren,
er aan kunnen ruiken. De inhoud is uiter-
aard belangrijk, maar ik ben erg gevoelig
voor het boek als object, voor de presen-
tatie van de tekst en voor de typografie. [l
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