Laurent Meese:

ZOGELEZEN

““Eens bibliothecaris, altijd
bibliothecaris”

Welk boek ligt er nu op je nachtkastje?
Niet Leuk? Mijmeringen over nieuwe
media, mensen en macht van Ben
Caudron. Mijn eerste indruk is zeker
positief. Caudron slaat spijkers met kop-
pen en nuanceert zowel de doemscena-
rio’s als de jubelverhalen over de demo-
cratiserende werking van sociale media.
Hij gaat ook dieper in op de gespannen
relatie tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ media en
de verregaande verstrengeling van mens
en technologie. Ik kijk er naar uit om ook
de andere essays te lezen. Er wordt soms
nogal lichtzinnig met de consequenties
van digitalisering omgegaan en er is
nood aan kritische reflectie. Zo heeft Ben
Caudron het ook over de mythe van het
Nieuwe Werken.

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje
blijven liggen en waarom?

How To Be Idle van Tom Hodkinson, ver-
taald als Lof der luiheid. Dit geestige
boekje is een bevlogen pleidooi voor ont-
haasting en biedt een heerlijk antiserum
tegen de jachtigheid van ons dagelijkse
leven. Ik kan de tips van Hodkinson helaas
niet in de praktijk brengen, daarvoor is de
dag te kort en mijn agenda te vol. Maar
het is heerlijk om op een luie zondagna-
middag over een leven vol langgerekte
lunchpauzes, high tea en lange wande-
lingen “out in the country” te lezen. En
telkens iemand je met “druk, druk, druk”
begroet, kan je na het lezen van dit boekje
niet anders dan meewarig glimlachen en
enig medelijden voelen.

Welk boek ligt er al een tijdje op je te
wachten?

Mijn leven is mooier dan literatuur. Een
kleine filosofie van het schrijverschap, een
essaybundel van de Nederlandse schrijf-
ster Jannah Loontjens. |k recenseerde
eerder haar romans Veel geluk en Hoe
laat Eigenlijk en kreeg onlangs een uit-
nodiging in de bus voor de boekpresen-
tatie in Het Zoekend Hert. Om de een of
andere reden ben ik er echter nog niet
in beginnen lezen. De titel is mooi en de
thematiek lijkt veelbelovend. Maar het is
zoals een mooi verpakt cadeau dat je nog
niet meteen wil uitpakken.
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Welk boek ben je begonnen maar onmid-
dellijk gestopt?

Les Particules élémentaires van Michel
Houellebecq, vertaald als E/lementaire
deeltjes. In deze controversiéle roman
bekijkt Houellebecg het menselijk
gedrag met de klinische blik van de
bioloog. Een interessant uitgangspunt
voor een boeiende en gelaagde roman
is dit zeker. Maar ik heb stilaan de buik
vol van al die in cynisme en misantropie
gedrenkte romans die het einde van de
westerse samenleving aankondigen. De
berichtgeving omtrent de bankencri-
sis is mij al cynisch genoeg. De werke-
lijkheid is in dit geval nog vreemder dan
Houellebecqs zwartgallige literair univer-
sum. Elementaire deeltjes lijkt mij trou-
wens een typisch voorbeeld van een flink
gehypt boek dat massaal wordt gekocht,
maar nauwelijks wordt uitgelezen. Maar
misschien sla ik de bal volledig mis en
moet ik toch maar eens doorbijten.

Wat zijn je leesgewoontes?

De mens is een gewoontedier. Boeken
lees ik eigenlijk nog altijd het liefst op
papier. Een papieren boek kan tegen een
stootje, de batterij raakt nooit leeg en je
kunt het overal meenemen. En om tot
rust te komen kan ik altijd mijn papieren
boekencollectie nog eens herschikken.
Eens bibliothecaris, altijd bibliothecaris.
Tijdschriften en kranten lees ik wel al vaak
op een iPad of iPhone. |k lees eigenlijk het
liefst diep onderuitgezakt in de zetel of in
bed voor het slapengaan. Al vorder ik dan
soms niet erg ver in mijn boek (lacht). Il
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