
Heb je een favoriete groep/zanger/zan-
geres?
Hopen, maar ik denk dat die vraag eer-
der past in het domein van jazz en lichte 
muziek en mijn voorkeur gaat uit naar de 
‘klassieke’ muziek. Daar zijn zeker compo-
nisten die een streepje voor hebben. Mijn 
favorieten zijn Frescobaldi, Rossini, Liszt 
en Bartók. Maar eigenlijk moet Handel 
daar ook bij, en Brahms zeker ook. En dan 
die onweerstaanbare melancholie van de 
Russen, Rachmaninov bijv. wil ik niet mis-
sen. En hoe langer ik nadenk, hoe langer 
de lijst wordt. Ik val voor de veelzijdigheid 
van het aanbod.

Een van de boeiendste dingen in klassieke 
muziek is dat musici telkens weer voor 
nieuwe interpretaties zorgen. Uiteraard 
hoor ik bepaalde uitvoerders liever dan 
anderen. Maar namen noemen, daar waag 
ik me hier niet aan, want het is een lange, 
lange lijst.

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Opera vind ik boeiend. Je krijgt als luis-
teraar een veelheid van informatie te 
verwerken: muzikaal, visueel, dramatisch. 
Maar het is ook een bijzonder fragiel 
genre, want het is bijna onmogelijk om 
op alle vlakken de perfectie te bereiken. 
Er is bijna altijd ergens wel iets op aan 
te merken. Een uitzondering hierop was 
de productie Matsukaze van Toshio. Zo’n 
ervaring blijft hangen.

Van instrumentale muziek kan ik evenzeer 
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genieten, maar muziek zonder tekst 
vraagt wel een andere manier van luiste-
ren. Het is abstracter, puurder ook, en de 
esthetische ervaring is er zeker niet min-
der door. Tenminste als de toonkwaliteit 
overtuigt. Ik ga voor de ‘perfecte’ klank: 
warm en vol, technisch beheerst maar 
met expressie. Ruis of korrel, dat hoor ik 
al genoeg in het dagelijkse leven. Maar in 
de muziek wil ik belcanto horen, vocaal 
èn instrumentaal. Dan vergeet ik de tijd.

Wat is je favoriete album aller tijden?
Kiezen is verliezen. Ik ben het vaak gron-
dig oneens met die uitspraak, maar hier 
past ze wel. Ik wil me niet beperken tot 
één bepaalde stijl of één bepaalde peri-
ode. Maar ik kan wel de ingrediënten 
beschrijven om tot ‘goede muziek’ te 
komen: een evenwicht tussen herken-
baarheid en vervreemding, de samen-
klank mag niet goedkoop, maar moet per-
soonlijk en expressief zijn, en het geheel 
moet een goede timing hebben. Wie zo 
componeert of speelt, komt terecht in 
mijn ‘favoriete albums’.

Heb je een ‘guilty pleasure’? Een ‘foute’ 
plaat waar je stiekem wel eens naar luis-
tert?
Kurt Weill zou mijn foute keuze moeten 
zijn, want hij voldoet niet aan mijn ‘eisen’ 
van goede muziek: het is me te eenvoudig, 
te doorzichtig, en het vervreemdingsef-
fect van de jaren dertig is ondertussen 
ook al uitgewerkt. Misschien is het zijn 
relativerende ondertoon, of zijn cynisme?
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“Geef me liever een live 
uitvoering in de concertzaal”

Wat was het eerste plaatje dat je ooit 
kocht?
Dat zal waarschijnlijk Vivaldi geweest 
zijn, mogelijk de Vier Seizoenen, door het 
ensemble I Musici. Echt niet een versie die 
ik nu nog in huis zou halen.

Welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers? 
Misschien Sofia Gubaidulina? Niet zo 
nieuw, maar ze schrijft boeiende, door-
voelde werken, en is toch toegankelijk. 
Haar muziek verdient meer aandacht dan 
ze nu krijgt.

Hoe en waar luister je naar muziek? 
Muziek beluisteren met oortjes, dat is 
echt niet aan mij besteed. Thuis luisteren 
met een degelijke installatie is nog net 
te doen, maar het blijft ersatz. Geef me 
liever een live uitvoering in de concert-
zaal. Met het risico dat de ene buur niet 
kan zwijgen en de andere constant zit te 
kuchen. Maar een sterke interpretatie is 
meestal wel in staat om die kleinmense-
lijkheid te overstijgen. En is dat laatste 
niet de bedoeling van alle echte kunst? 

Sofia Gubaidulina.
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