
Met 80 bibliothecarissen van dertien ver-
schillende nationaliteiten fietsen we van 
Kopenhagen naar Berlijn. We slapen in 
scholen, op campings en in jeugdher-
bergen. Hier en daar staat onze veldkeu-
ken opgesteld. Onderweg bezoeken we 
bibliotheken en houden we gesprekken 
en conferenties over verschillende topics. 
Sluitstuk wordt ‘The Berlin Seminar’ met 
hetzelfde thema als dat van onze reis: 

‘Shifting Traditions — Librarians on the 
move.’

OPEN GEEST
Er is geen ontkennen aan: Negen dagen 
lang fietsen opent je geest. Negen dagen 
onderweg zijn met collega-professionals 
opent je professionele geest en geeft je 
een energieboost. Het eerste deel van de 
route loopt langs de ongelooflijk mooie 
Deense kust. De zee zorgt voor fantasti-
sche vergezichten én voor veel wind. In 
Duitsland fietsen we door het voormalige 
Oost-Duistland.

De avond voor ons vertrek zijn we te gast 
voor een kick-off party in de Copenhagen 
Main Library. Wat een genereuze ont-
vangst! Lekker eten en een live band. Ik 
observeer, geniet en maak hier en daar 
even kennis. Ik loop eens door de bib en 
beslis op tijd te gaan slapen. Ja, ook ik 
voel me wat gespannen voor de eerste 
tocht van morgen. 

28 mei verzamelen we voor de Black 
Diamond, de Nationale Bibliotheek van 
Denemarken. We hebben ruim de tijd om 
de bibliotheek te bezoeken en om kennis 
te maken met elkaar. Het is koud en win-
derig en we zijn blij als we tegen de mid-
dag eindelijk de tocht aanvatten. Iedereen 
is een beetje gespannen: Welk avontuur 
gaan we tegemoet?

Deze eerste dag bezoeken we twee biblio-
theken: In de OB van Greve worden we 
ontvangen met vers fruit. In deze biblio-
theek hebben ze enkele Wii’s en ander 
spelconsoles opgesteld. Jeugd wordt uit-
genodigd om hier te komen spelen. In de 
aparte opzoekruimte daarentegen heb-
ben ze het idee opgevat om klassieke 
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muziek te spelen om de hangjongeren 
buiten te houden. Die komen af op de 
comfortabele zeteltjes die daar opgesteld 
staan. Op dagen dat het té erg is, wordt 
er zelfs luide opera gedraaid. Mmm, een 
evenwichtsoefening tussen het aantrek-
ken van jeugd en een voor iedereen aan-
trekkelijke bibliotheekomgeving creëren. 
Het stemt tot nadenken. De OB van Tune 
bevindt zich in de overgangsfase, van 
bemande naar ‘open’ bibliotheek. Hier 
worden we opgewacht door ons kook-
team: Koud weer maar warm eten. Ik voel 
me verwend.

Die avond slapen we in een school op ons 
eigen matje op de grond na 80 km zij-
wind, kopwind, zij/kopwind, maar geen 
rugwind. Als kers op de taart reden we 
de laatste drie uur in de regen. We zijn 
dolgelukkig als we onze eindbestemming 
bereiken … om 22.00 u. Ik deel een slaap-
plaats op de houten vloer van de schrijn-
werkerij met Patrick uit Boston en Claudia 
en Titian van Bulgarije.

De Idraetshojskolen Bosei in Praesto 
heeft comfortabele bedden en een gezel-
lige eetzaal. Na het eten is er een debat 
rond multiculturalism within the profes-
sion. Ali is van Perzische afkomst en kreeg 
jaren geleden politiek asiel in Zweden. Hij 
is een gedreven bibliothecaris en hij leidt 
dit debat. We komen tot het besluit dat 
immigranten het beroep van bibliotheca-
ris mogelijk niet als ideale carrière zien 
voor hun kinderen en dat het ‘aanbod’ 
daarom ook eerder beperkt is. 

‘s Morgens mogen we het zwembad van 
de school gebruiken en daarna vertrek-
ken we onder leiding van een van de les-
gevers naar de openbare bibliotheek van 

Praesto, een volledig ‘open library’. Ze is 
open van 7.00 u. tot 23.00 u. en dit zeven 
dagen per week. Je kan binnengaan met 
je SIS-kaart en een code, scant je boe-
ken en zet ze op een rek, zoekt boeken 
uit of surft wat op internet en leent zelf 
boeken uit. Dit alles onder het oog van 
camera’s die alle handelingen registre-
ren. Enkel in de namiddag tussen 13.00 u. 
en 16.00 u. is er personeel aanwezig. De 
hoofdbibliothecaris leek tevreden met dit 
nieuwe concept. We hebben geen gebrui-
kers kunnen spreken om te zien wat zij 
ervan vonden. 

Het onderwerp van de dag ‘coming out 
of the echo chamber’ brengt levendige 
discussies teweeg. Ja, door deel te nemen 
aan deze unconference zijn we al uit onze 
echokamer gekomen, maar hoe gaan we 
dit toepassen in onze concrete werksitu-
aties? 

In Stubbekobing organiseert collega Jan 
Holmquist een geanimeerd debat met 
een live conference met Buffy Hamilton 
over ‘Libraries of the future: listening, 
learning, leading: rewriting the story of 
library through participatory librarian-
ship’. Achteraf brainstormen we. Iedereen 
zit vol ideëen. Wat een enthousiasme en 
energie! Jan maakt een samenvatting van 
ons werk op zijn blog, http://janholmquist.
wordpress.com. Tijdens het heerlijke en 
gezellige diner vallen de cijfers: 250 km 
achter de rug — nog 400 te gaan. Is dat 
echt waar? We zijn best een beetje trots 
op onszelf.

DUITSLAND
1 juni. Aankomst in Duitsland. Als de poor-
ten van de ferry opengaan zien we vlag-
gen, een burgemeester, collega’s en pers. 
Onder politiebegeleiding gaan we door 
een tunnel die normaal voor auto’s voor-
behouden is. De Duitse collega’s ontvan-
gen ons hartelijk, helemaal op hun manier 
en enkele collega’s sluiten vanaf nu aan 
bij ons convooi. 

De avond in Rostock begint met een 
conferentie rond ‘Libraries as public 
spaces’. Er werden drie bibliotheken uit 
onze groep voorsgesteld: Ilze Marga uit 
Letland gaf een interessante lezing over 
hoe zij en haar collega de bibliotheek in 
het kinderziekenhuis in Riga openstellen 
voor allerhande activiteiten: lezingen van 
auteurs, knutselnamiddagen en voorlees-
momenten. Uit een enquête bleek dat de 
kinderen de bibliotheek als het meest 
positieve element van hun verblijf in het 
ziekenhuis ervaarden. Pamela Martin uit 
Australië gaf de indruk dat de openbare 
bibliotheken daar als paddestoelen uit 

“Ben ik fier? Misschien 
een beetje, maar toch 

niet nu. Wat voel ik 
dan wel? Ik voel me 

gelukkig en verbonden 
met deze mensen.”
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de grond schieten: Ze gaf voorbeelden 
van bibliotheken die daar de laatste drie 
jaar gebouwd werden. Ze was ook trots 
de eerste ‘drive-thru’-bibliohteek van het 
zuidelijke halfrond te kunnen presente-
ren: Volgens haar ideaal voor moeders 
met jengelende kinderen op de achter-
bank van de auto. 

’s Avonds werden diner en danspartij 
onderbroken voor een een bezoek aan 
de universiteitsbibliotheek van Rostock. 
Ja, een bezoek in de avond aan een bib 
die open is tot middernacht, dat is toch 
wel echt uniek. De bibliothecaris was 
terecht trots op de mooie architectuur 
en inrichting. Ik zag direct de rijen grote 
werktafels en aparte werkruimtes die 
men ter beschikking van de studenten 
had, iets wat ik ook graag in de nieuwe 
bibliotheek van de MAD-faculty had wil-
len zien. Bovendien was er een aparte 
ruimte — met speelgoed — waar stude-
rende ouders zich met hun kinderen kon-
den terugtrekken. 

In Rostock bezoek ik een Stasi-gevangenis 
waar ik eens te meer besef welke recente 

zware geschiedenis Duitsland met zich 
meedraagt. Op onze verdere fietstocht 
wordt hier regelmatig over gesproken. 
De rode stippen op de paaltjes langs ons 
fietspad die herinneren aan de vrouwen 
en jonge meisjes die hier gestorven zijn, 
maken ons even stil. 

In Fürstenberg bezoeken we bij aan-
komst de piepkleine OB die voornamelijk 
op vrijwilligers draait. We schrikken van 
de kleinschaligheid en beperkte collec-
tie. Ralph Deifel sprak over het werk van 
vrijwilligers in de bibliotheken. De arme 
man ontsnapte enkel aan een spervuur 
van vragen vanuit het kritische publiek 
omdat hij de laatste trein moest halen. De 
vraag of je nog van een bibliotheek kan 
spreken als er geen bibliothecaris meer is, 
bleef in de lucht hangen. 

En dan plots beginnen we aan onze laat-
ste dag. Het is warm maar we zijn er klaar 
voor. In de middag springen een aantal 
collega’s in het water voor een zwempar-
tij. In Oranienburg vatten een aantal vrien-
den de terugtocht aan, terug naar huis, 
anderen nemen er de trein naar Berlijn. Zij 

zien die laatste 30 km niet meer zitten. En 
dan, 20.50 u. wijst de klok aan, en ik fiets 
het stationsplein in Berlijn op. Er wordt in 
de handen geklapt, gejuicht en omhelsd. 
Ben ik moe? Maar nee, helemaal niet. Ben 
ik fier? Misschien een beetje, maar toch 
niet nu. Wat voel ik dan wel? Ik voel me 
gelukkig en verbonden met deze mensen. 
Valiezen worden uitgedeeld. Plannetjes 
en routes bestudeerd … ieder zoekt zijn 
eigen slaapplaats op in Berlijn. Pamela uit 
Australië verblijft in hetzelfde hotel als ik. 
We blikken terug op ons avontuur als 
we om 23.00 u. eindelijk aan tafel zitten. 
Het was een lange dag … maar ik kijk uit 
naar de conferentie in het Zuse Institut in 
Berlin-Dahlem en de afsluitende party op 
de terreinen van Tempelhof Airport. 

Hilde Nelissen

Negen dagen onderweg zijn met collega's opent je professionele geest.
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