Marie Juliette Marinus:

Welk boek ligt er nu op je nachtkastje?

Geheime kamers van Jeroen Brouwers.
Het is mijn eerste kennismaking met
de auteur en zijn schrijfstijl bevalt me
reuze. De beschrijvingen zijn goddelijk,
de woordkeuze verbluffend. Geregeld
denk ik: “Deze zin moet ik onthouden”,
bijv. over een schoolmeester: “nooit te
laat voor de klas, het krijt al monter in de
hand als de leergierige jeugd lamzakkerig
komt binnengesloft”.

Verder lees ik ook nog /ngenieurs van de
ziel van Frank Westerman. |k hoop dat het
even goed is als E/ negro en ik. Dat heb ik
in een paar dagen uitgelezen.

En tot slot nog Alle beesten van Midas
Dekkers. Het is een ideaal boek om even
de zinnen te verzetten. |k ben altijd een
fan geweest van het genre ‘het cursiefje’.

Wat zijn je leesgewoontes?

Ik maak een groot onderscheid tussen
lezen als historicus of archivaris en lezen
voor het plezier. Het eerste doe ik aan een
bureau met de computer in aanslag, het
tweede op de bus en in bed. Vermits ik
veel lees op het openbaar vervoer, is het
gewicht en het volume van een boek voor
mij van groot belang. Ik ben dan ook een
fan van ‘dwarsliggers’ en pockets. Soms
lees ik behalve de nieuwssites, ook boeken
op mijn smartphone. Zo heb ik onlangs De
val van Antwerpen van Jozef Muls gelezen
en het wist me wel te bekoren, vooral de

vergeten uitdrukkingen, zoals bijv. “kner-
zelende mastspelden”.

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje
blijven liggen?

De boekendief van Markus Zusak. Het is
ontroerend, spannend, beklijvend. Dit is
een boek om met een handgeschreven
opdracht aan je kinderen te geven.

Een boek dat voor
mij een therapeu-
tisch effect heeft,
is In Europa van
Geert Mak, een

terechte klassieker.
Ik lees erin als ik
me slecht voel.
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Narciss en
Goldmund van
Hermann Hesse
kreeg ik op mijn
18e verjaardag
van een excen-
trieke buurvrouw.
De indruk die het
werk toen op me :
maakte, zal me mijn hele leven bijblijven.

Ten slotte nog Cyrano de Bergerac van
Edmond Rostand. Dat is heerlijk ouder-
wetse romantiek gegoten in viotte ver-
zen die gewoon smeken om in het Frans
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“Een boek om met een
handgeschreven opdracht
aan je kinderen te geven”

gedeclameerd te worden (wat ik dan ook
nu en dan stiekem doe).

Ik ben ook een liefhebber van cartoons.
Geregeld denk ik bij het lezen in krant of
tijdschrift: “Die zou ik moeten uitknip-
pen”. De boeken van Eric Meynen of Jean-
Jacques Sempé zijn dan ook goed ver-
tegenwoordigd in mijn boekenkast. Het
mooie aan een goede cartoon is het feit dat
je er een hele dag plezier aan kan hebben.

Welk boek ligt er al een tijdje op je te
wachten?

Ik koop meer boeken dan ik lezen kan,
dus er ligt steeds een mooi stapeltje klaar.
Daartussen ligt onder meer Eten! Lezen!
Vrijen! van Bart Van Loo. Ik wacht ermee
tot ik in de zomer aan een zwembad in de
zon lig. Dat lijkt me de ideale setting voor
dit boek. Ook Post voor mevrouw Bromley
van Stefan Brijs ligt op mij te wachten. De
engelenmaker heb ik heel graag gelezen,
dus mijn verwachtingen voor zijn laatste
boek zijn hooggespannen.

Welk boek ben je begonnen maar onmid-
dellijk gestopt?

In De slinger van Foucault van Umberto
Eco ben ik drie keer (her)begonnen, maar
ik heb het telkens na een vijftigtal bladzij-
den weggelegd. Om één of andere reden
weet het me niet te boeien.

Zwerm van Peter Verhelst heb ik gekocht
omwille van de lovende recensies, maar
het gaat mijn petje te boven. Il
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